
 

Waarom lopen de moordenaars van onze vriend nog steeds vrij rond? 

Op zaterdag 9 februari 2013 werd in Irak een raketaanval op de Iraanse ballingen in Camp Liberty 
uitgevoerd. Deze raketaanval maakte een einde aan het leven van onze vriend Akbar Azizi. Toen hij nog in 
Kamp Ashraf woonde, hebben mijn vrouw en ik meer dan twee jaar per E-mail met hem gecommuniceerd. 
Ruim twee jaar leefde hij op afstand mee met ons gezin en wij met hem. Door zijn verhuizing naar Camp 
Liberty kwam er een einde aan onze jarenlange correspondentie. Pas op 9 februari 2013 hoorden we weer 
iets over hem. Hij was dood. 
 
Het is bekend wie de verantwoordelijkheid dragen voor de raketaanval die een einde maakte aan het leven 
van onze vriend. Dat zijn: 
 

1. Ali Khamenei, opperste leider van Iran 
2. Nouri al-Maliki, minister-president van Irak 
3. Wathiq al-Batat, leider van de Mukhtar militie 

 
Tot op de dag van vandaag lopen deze moordenaars van onze vriend nog vrij rond. Ik wil dat de 
Nederlandse regering actie onderneemt om hen voor het Internationaal Strafhof in Den Haag te dagen. 
Het is toch te gek voor woorden dat onschuldige asielzoekers in Nederland in de gevangenis belanden, 
maar dat massamoordenaars ongemoeid worden gelaten? 
 

 
Onze vriend Akbar Azizi 
 

Vermoord door: 

 
        Ali Khamenei   Nouri al-Maliki   Wathiq al-Batat 
 
Albert Welleweerd, 19 oktober 2013 


