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De dagen van ayatollah Ali Khamenei zijn geteld Credit: Anadolu via Getty Images/Anadolu via Getty Images 

Zowel de Iraanse samenleving als het regerende regime haasten zich met 

ongekende snelheid naar een nieuwe situatie. Het regime is door 47 jaar 

dictatuur, corruptie en bloedvergieten een doodlopende weg bereikt. Het 

heeft geen weg vooruit of achteruit en is niet in staat zelfs de meest basale 

behoeften van het Iraanse volk te vervullen. En de mensen zijn niet langer 

bereid deze situatie te tolereren. 

De opstand en protesten die in de laatste dagen van 2025 begonnen op de 

bazaar van Teheran en zich snel verspreiden naar tientallen steden, 

weerspiegelen de woede van 92 miljoen Iraniërs. Ze zijn uitgeput door de 

gestage ineenstorting van hun koopkracht, gedreven door door de staat 

veroorzaakte prijsstijgingen en het plunderen van nationale rijkdom om de 

Revolutionaire Garde te financieren. Het regime probeerde, maar faalde 

duidelijk, om het ontstaan van weer een opstand te voorkomen door de 

repressie te intensiveren. Volgens de Nationale Raad voor Verzet van Iran 

waren er in 2025 2.200 executies, waaronder politieke gevangenen. 

Ali Khamenei's reactie op de laatste protesten is het gebruik van scherp 

munitie tegen demonstranten in verschillende steden. Hij benoemde ook 

brigadegeneraal Ahmad Vahidi, de eerste commandant van de terroristische 

Quds-eenheid, tot plaatsvervangend opperbevelhebber van het Islamitische 

Revolutionaire Garde (IRGC). Vahidi, die het onderwerp is van een 
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internationaal arrestatiebevel, was naar verluidt een van de 

verantwoordelijken voor de ergste terroristische aanslag in de geschiedenis 

van Argentinië – de bomaanslag op het AMIA Joodse gemeenschapscentrum 

in Buenos Aires in juli 1994. De gruweldaad kostte 85 mensen het leven. 

Deze acties hebben onmiskenbaar duidelijk gemaakt dat Khamenei nog steeds 

de enige weg van het regime naar overleving ziet in repressie, terrorisme, 

oorlogszucht en een drang naar het bouwen van de kernbom. Desalniettemin 

zullen de protesten, ondanks alle op- en neergaan, doorgaan. 

 
Juli 1994: Nasleep van de bomaanslag in Buenos Aires Credit: DANIEL LUNA/AFP/Getty Images 

Door de plundering van nationale hulpbronnen, of het verspillen ervan aan 

nucleaire en raketprogramma's, kampt Teheran, met een bevolking van 

ongeveer 10 miljoen en vele andere steden, nu met ernstige tekorten aan 

water, elektriciteit en gas. Officiële statistieken plaatsen een jaarlijkse inflatie 

rond de 43 procent, maar de  inflatie op essentiële goederen is nu meer dan 

100 procent overschreden.  

De ineenstorting van de nationale munt, de rial, lijkt niet te stoppen. Alleen al 

het afgelopen jaar heeft het ongeveer 70 procent van zijn waarde verloren. 

Hoewel het regime er nog steeds in slaagt Iraanse olie te verkopen, stort het in 
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onder begrotingstekorten. Extreme armoede, samen met 60.000 sterfgevallen 

per jaar door luchtvervuiling, heeft de publieke onvrede tot het randje van 

explosie gebracht. 

De val van Assads dictatuur in Syrië en de verwoestende klappen die 

Khamenei's proxy's in de regio zijn toegebracht, hebben het regime zonder 

steun achtergelaten, weerloos tegen een omverwerping door het Iraanse volk. 

De sociale basis van het regime is verdwenen, zoals blijkt uit de resultaten van 

de laatste schijnverkiezingen. En 92 procent van de Iraniërs is ontevreden 

over de omstandigheden in het land, volgens een recente peiling die namens 

het regime zelf is uitgevoerd. 

Iran heeft een uitzonderlijk moment bereikt. Er is geen manier voor het 

geestelijke regime om terug te keren naar zijn vorige staat en evenwicht of om 

een opstand en omverwerping te ontlopen. Het verzetsnetwerk, met name de 

"Resistance Units", breidt zich uit over de provincies, en de jongere generatie 

sluit zich in groeiende aantallen bij de beweging aan. Achttien politieke 

gevangenen zitten momenteel in de dodencel op verdenking van lidmaatschap 

van de Volksmoedjahedien van Iran, de groep die ik leid. 

Demonstranten op straat scanderen: "Dood aan de dictator," "Dit is het jaar 

van bloed – Seyyed Ali zal worden afgeworpen," en "Dood aan de 

onderdrukker, of het nu de sjah of de leider is." Het Iraanse volk verwerpt 

zowel monarchale als religieuze dictaturen. Zij zoeken een toekomst 

gebaseerd op de soevereine wil van het volk. 
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De protesten, die zich hebben verspreid naar 23 van de 31 provincies van Iran, vormen de 
grootste uitdaging voor het regime sinds 2022 Credit: Fars News Agency/AFP/Getty 

Vier decennia van westerse pogingen om hervormingen binnen het regime 

aan te moedigen hebben bewezen dat het verwachten van verandering van 

binnenuit een illusie is. Degenen die, vanwege commerciële of diplomatieke 

belangen, toegeving aan religieuze tirannie voorschreven, zijn duidelijk 

gefaald, en het is duidelijk geworden dat verzoening tot oorlog leidt. 

Tegelijkertijd is het even duidelijk dat buitenlandse oorlog niet de oplossing 

is, en dat degenen die hun hoop op buitenlandse militaire interventie stelden, 

in diskrediet zijn gebracht. De echte oplossing ligt in het georganiseerde 

verzet en de volksopstand. Er is geen behoefte aan buitenlandse militaire 

interventie of financiële en wapensteun. Regimewisseling is volledig de 

verantwoordelijkheid van het Iraanse volk. 

De Nationale Raad van Verzet van Iran (NCRI) zet zich in om de macht 

binnen maximaal zes maanden na de omverwerping van het regime over te 

dragen aan de gekozen vertegenwoordigers van het volk. Dit zou gebeuren via 

verkiezingen voor een grondwetgevende vergadering, die de nieuwe grondwet 



zal opstellen en toezicht houdt op een voorlopige regering. De NCRI staat 

voor de scheiding van religie en staat, gelijke rechten voor vrouwen, 

autonomie voor Iraans Koerdistan en de afschaffing van de doodstraf. 

In eerdere opstanden keek het Westen slechts toe, wat het regime het meest 

ten goede kwam. Deze keer moet zij aan de zijde van het Iraanse volk staan en 

expliciet het recht van het volk en het georganiseerde verzet erkennen om de 

misdaden van de IRGC te confronteren en het regime omver te werpen. Elk 

vat olie dat de moellahs verkopen wordt een kogel die degenen doodt die 

vrijheid en democratie op straat eisen. Laat de olieverkoop niet doorgaan. 

De IRGC schiet nu op de Iraanse jongeren op straat. Europa mag niet langer 

wachten met het plaatsen van de IRGC op de lijst van terroristische 

organisaties. 
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