Abraham in het Nieuwe Testament

Lezen: Lucas 1:39-55
Zingen: Gezang 47:5 en 6 (Maria); gezang 48:2 (Zacharias); gezang 52:2 (Simeon)

Abraham wordt direct al in het eerste vers van het Nieuwe Testament genoemd. Het
geslachtsregister in Matthels 1:1-16 laat zien dat Jezus via Maria afstamt van David en via
David afstamt van Abraham. Twee Hebreeuwse handschriften hebben in Matthelis 1:16
namelijk niet “Jozef, de man van Maria”, maar “Jozef, de vader van Maria”. Daarmee komt het
aantal geslachten op 3 x 14 (Matthe(s 1:17). Bij het geslachtsregister zoals dat in onze
Bijbelvertalingen staat, worden er 41 geslachten genoemd in plaats van 42.

Maria laat in haar lofzang zien hoe God zich ontfermt over het nageslacht van Abraham: “Hij
trekt zich het lot aan van Israél, zijn dienaar, zoals Hij aan onze voorouders heeft beloofd: Hij
herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.”
(Lucas 1:54-55). Zacharias wijst in zijn lofzang eveneens op de ontferming van God over het
nageslacht van Abraham: “Zo toont Hij zich barmhartig jegens onze voorouders en herinnert
Hij zich zijn heilig verbond: de eed die Hij gezworen had aan Abraham, onze vader, dat wij
bevrijd van onze vijanden en vrij van angst, Hem dienen zouden, oprecht en toegewijd, ons
leven lang.” (Lucas 1:72-75).

Die ontferming zien we ook bij Jezus: “Mocht deze vrouw, die een dochter is van Abraham en
al achttien jaar door Satan geboeid werd gehouden, dan niet op sabbat uit deze boeien
worden losgemaakt?” (Lucas 13:16). Over de tollenaar Zachelis zei Jezus: “Vandaag is dit huis
redding ten deel gevallen, want ook deze man is een zoon van Abraham. De Mensenzoon is
gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.” (Lucas 19:9-10).

Om in de zegen van Abraham te kunnen delen, moet je wel in de voetsporen van Abraham
gaan. Johannes de Doper zei tegen de Farizeeén en Sadduceeén: “Addergebroed, wie heeft
jullie wijsgemaakt dat je het komende oordeel kunt ontlopen? Breng liever vruchten voort
die tonen dat jullie tot inkeer gekomen zijn. En denk niet dat je bij jezelf kunt zeggen: Wij
hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham
verwekken!” (Matthels 3:7-9). En Jezus zei: “Als u echt kinderen van Abraham bent, zou u
moeten doen wat Abraham deed.” (Johannes 8:40).

Onder het Nieuwe Verbond kan iedereen een kind van Abraham zijn. De lofzang van Simeon
liet daar al iets van zien: “Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die U bewerkt hebt
ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot
eer strekt van Israél, uw volk.” (Lucas 2:30-32). De apostel Paulus schreef: “Wat moeten wij
nu zeggen over Abraham, de stamvader van ons volk? Wat heeft hij ondervonden? Indien hij
rechtvaardig verklaard zou zijn op grond van zijn daden, dan had hij zich daarop kunnen laten
voorstaan. Maar niet tegenover God, want wat zegt de Schrift? ‘Abraham vertrouwde op
God, en dat werd hem als rechtvaardigheid toegerekend. ... Maar in welke omstandigheden



gebeurde dat? Was hij toen besneden of onbesneden? Dat laatste: het gebeurde toen hij nog
niet besneden was. Het teken van de besnijdenis ontving hij later, om te bezegelen dat hij, als
onbesnedene, rechtvaardig was door zijn geloof. Zo werd hij de vader van alle onbesnedenen
die geloven, opdat ook zij als rechtvaardigen aangenomen zouden worden. En hij werd
eveneens de vader van hen die besneden zijn, althans van hen die zich niet alleen laten
besnijden maar ook onze vader Abraham volgen in het geloof dat hij als onbesnedene bezat.”
(Romeinen 4:1-3, 10-12). Dat geloof kan niet zonder goede werken. Jakobus schreef: “Werd
onze voorvader Abraham niet rechtvaardig verklaard om wat hij deed toen hij zijn zoon Isaak
op het altaar wilde offeren? U ziet hoe geloof en handelen daar hand in hand gaan, en hoe
het geloof ten volle verwezenlijkt wordt in daden.” (Jakobus 2:21-22).

Abraham was een vreemdeling in het beloofde land, evenals Isaak en Jakob (Psalm 105:12;
Hebreeén 11:9), en later ook David, toen hij op de vlucht was voor Saul (Psalm 119:19, 54).
Abraham noemde zichzelf in het beloofde land een vreemdeling: “lk ben bij u maar een
vreemdeling” (Genesis 23:4). Isaak noemde Jakob in het beloofde land een vreemdeling en
impliciet daarmee zichzelf ook: “zodat je het land in bezit kunt nemen waar je nu als
vreemdeling leeft, het land dat God aan Abraham gegeven heeft” (Genesis 28:4). Jakob zei
tegenover farao: “Het aantal van de jaren van mijn vreemdelingschappen is honderddertig
jaar” (Genesis 47:9). Jakob was eerst vreemdeling in het beloofde land, daarna in Paddan-
Aram, daarna weer in het beloofde land en ten slotte in Egypte.

En hoe was dat met de eerste christenen? Petrus schreef een brief aan de vreemdelingen in
de verstrooiing (1 Petrus 1:1; 2:11). Zij hadden niet zoals Paulus het Romeinse burgerrecht en
konden evenmin profiteren van de godsdienstvrijheid die de Joden tijdens de Romeinse
overheersing hadden. Maar hoe was dat met de christenen in het beloofde land? Na de
bekering van Paulus kon de kerk zich daar in vrede ontplooien (Handelingen 9:31). In 62
n.Chr. kwam daar echter abrupt een einde aan. De toenmalige hogepriester “riep een
vergadering van rechters bijeen en liet daar de broer van de Jezus die Christus genoemd
wordt — de man heette Jakobus — alsmede enkele anderen voorleiden. Hij beschuldigde hen
ervan dat ze de wet hadden overtreden en leverde hen uit om gestenigd te worden.” (Flavius
Josephus, Joodse Oudheden 20:200). Dit leidde in de kerk tot slappe handen en knikkende
knieén (Hebreeén 12:12). De brief aan de Hebreeén riep op om vol te houden en Jezus niet
te verloochenen De brief verwijst in dat kader naar de voorbeelden van het geloof van onder
meer Abraham en Sara. Abraham, Isaak en Jakob beleden dat ze slechts vreemdelingen en
bijwoners in het beloofde land waren en slechts een glimp zagen van wat hen was beloofd.
Zij verwachtten een hemels vaderland (Hebreeén 11:10). Daarmee wordt niet een vaderland
in de hemel bedoeld, maar een door de hemel geschonken en door de hemel bepaald
vaderland. De Hebreeén moesten het oog gericht houden op Jezus en in het voetspoor van
hun voorvader Abraham gaan, die alles van God verwachtte.
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